Beste mogelijke declwemer, B
de Bovenstreek

Leuk dat je (misschien) mee wilt doen aan de

van het Boerderijmuseum! Al jaren hebben we op de
laatste zaterdag van februari de sprokkelmarkt bij ons museum. Sprokkelen betekent
eigenlijk: Afgevallen hout verzamelen. De laatste drie jaar organiseren we het bijna helemaal
in het teken van food. We willen onze bezoekers laten proeven en beleven. En we willen er
een internationaal tintje aan geven. Vandaar dat we met name mede-landgenoten die
oorspronkelijk uit andere landen komen, uitnodigen om iets uit hun cultuur te bereiden en
te laten proeven. Overigens mogen natuurlijk ook geboren Nederlanders een exotisch
gerecht uit een ander land bereiden. Daarnaast zijn er natuurlijk ook een aantal nostalgische
Hollandse gerechten die bereid worden.

De is al drie jaar op rij een groot
succes. We zouden het echt heel leuk vinden als jij/

jullie dit jaar ook meedoet(doen). Er zijn voor jou

geen kosten verbonden aan het meedoen! De opbrengst
is voor jezelf. Je mag natuurlijk ook meedoen voor je club,
kerk of goede doel.

Aandachtspunten bij de :

- De bezoekers krijgen een proefkaart waar alle gerechten die geproefd kunnen worden op
staan.

- Als ze bij jouw tafel langskomen mag jij vertellen wat het gerecht is. Als ze er ook echt (een
klein beetje) van proeven mag je een krabbel (soort handtekening) op de kaart achter het
gerecht invullen.

- Als de kaart vol is mogen ze het bij de uitgang inleveren. Uit de goede kaarten worden twee
winnaars getrokken. Zij krijgen een mooie prijs.

- Op de dag zelf kan bij ons niet gekookt worden. Je mag de gerechten wel opwarmen of warm
houden als dat gewenst is (liefst zelf voor apparatuur zorgen).

- Gasten moeten dus kunnen proeven, al is het maar een klein beetje.

- Je mag je gerechten natuurlijk ook te koop aanbieden; zorg wel voor meeneembakjes/zakjes
of zoiets. Naast het proefgerecht mag je natuurlijk ook andere gerechten verkopen.

- De opbrengst van de verkoop is voor jezelf, voor je stichting of voor je goede doel.

- De proefsafariis van 10.00 u. tot 16.00 u. Je moet wel van het begin tot het eind aanwezig
zijn om gasten/klanten te kunnen ontvangen.

- Hetis leuk om je kleding aan te passen aan het land waaruit je komt, dit is niet verplicht.

- Rommel, papier e.d. moet je zelf aan het eind meenemen.

N.B.: Je kunt met de auto doorrijden naar het museum (weggetie op). Weld
Je aan bij de oraanisatie en wij geven aan waar jouw tafel is. Alles op je plek
uitladen en dan de anto terugeetten op de parkeerplaats vooraan bij de
wea.
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